
Veilige Kerk 

Protestante Kerk Nederland helpt ons bewustzijn te vergroten dat er in elke 
kerkgemeente slachtoffers zijn van geweld, misbruik of onveilige machtssituaties, in de 
thuissituatie of zelfs in de kerk. We willen binnen onze plaatselijke kerk een veilig 
klimaat: veiligheid voor jong en ouder; wie kwetsbaar is, behoeft bescherming.  

Binnen PKN-verband werken de noabergemeenten  Steenderen-Bronkhorst, 
Wichmond, Hengelo GLD, Vorden en Zelhem hierin op een belangrijk gebied samen: 
door het voor elkaar beschikbaar stellen van gemeente-vertrouwenspersonen. We 
bundelen hierin de krachten om grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en 
(seksueel) misbruik te voorkomen.  

De Kerkenraden hebben inmiddels gemeente-vertrouwenspersonen aangesteld, die als 
groep periodiek intervisiebijeenkomsten houden onder begeleiding van Ds. Hubertien 
Oostdijk-Van Andel, predikant in Steenderen-Bronkhorst.   

Gemeente-vertrouwenspersonen zijn laagdrempelig benaderbaar voor meldingen en 
signalen van onveiligheid in de kerk. Het zijn vrijwilligers met een op de taak afgestemde 
Verklaring Omtrent Gedrag, die geen lid van de kerkgemeente zijn waarvoor ze als 
gemeente-vertrouwenspersoon zijn aangesteld. Ze gaan zorgvuldig om met (zeer) 
vertrouwelijke persoonsgebonden informatie.  Ze werken geprotocolleerd, rekening 
houdend met de Kerkorde en wettelijke regels. Ze luisteren actief. Ze geven erkenning, 
inventariseren en onderscheiden feiten, gevoelens en gedachten, vragen naar de 
hulpvraag en concluderen welke route (binnen de sociale en/of kerkelijke kaart) aan de 
orde is. Ze kunnen ook een collega-gemeente-vertrouwenspersoon raadplegen.  

Op de website en in het kerkblad van uw kerkgemeente kunt u zien wie uw gemeente-
vertrouwenspersonen zijn en hoe u hen kan bereiken. Via deze informatiekanalen zal de 
groep van gemeente-vertrouwenspersonen u regelmatig informeren over 
gebeurtenissen en thema’s die ons helpen ons bewustzijn van het begrip ‘Veilige Kerk’ 
te vergroten. 

Het kan daarbij gaan over zaken waarvan we ons op het eerste gezicht niet bewust zijn 
van de impact op het kerkelijk klimaat. Wat bijvoorbeeld te denken van het delen van 
vakantiefoto’s of medische gegevens in Whats App groepscontacten van 
kerkvrijwilligers. 

Bewustwording vraagt actief oefenen in gericht kijken; net als in de sport kom je hierin 
verder als je traint, je hebt onveiligheid pas door als je het ziet. Slachtoffers kunnen uit 
schaamte, onzekerheid of schuldgevoel lang ‘onder de radar’ blijven.  

Getrainde ogen kunnen helpen, zeker als we elkaar aanspreken op onze mogelijkheden 
om elkaar als volwaardige mensen te blijven zien.  


